
  

de  Cu-Voet 

 

Waregem, Villa Gaverzicht en natuurwandeling 

op zondag 18 september  2022. 

 
We gaan richting Waregem, de aanvankelijke naam van de stad was “Waro-inghaheim”, wat 

'de woonplaats van de clan Waro' zou betekenen en wordt voor het eerst vermeld in 826. 

Deze naam en de nederzetting waarnaar verwezen wordt dateren echter al van eerder, meer 

bepaald uit de Frankische periode. In de Gallo-Romeinse periode waren in Waregem zeker 

verscheidene nederzettingen aanwezig.  

Tot 1977 bestond Waregem enkel uit de huidige hoofdgemeente, de andere kernen Beveren-

Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve zijn er later bijgekomen. Nu wonen er 39.000 inwoners.  

Waregem doet ons ook denken aan paarden en de Gaverbeek en daar komen we sowieso mee 

in aanraking. 

We starten met een bezoek aan de magnifieke “Villa Gaverzicht”, privé- bezit en uitzonderlijk 

te bezoeken. De geplande verkoop van de villa maakt ons bezoek nog unieker.  

In de namiddag maken we vanuit het centrum een wandeling in het natuurgebied “De 

Gaverbeekse Meersen“. 

 

WERKEN AFRIT! Op de A17 kan je afrit Waregem nemen om het centrum te berei-

ken. Terugkeren via A17 lukt niet, dan neem je best de oude baan Deinze – Kortrijk, 

de Kortrijksesteenweg.   

We rijden opnieuw met eigen wagen en parkeren in het centrum, op de parking “Park Casier” 

(gratis op zondag!) in de Marcel Windelsstraat nabij het park Casier.  

Daar starten we onze eerste kleine wandeling naar de “Villa Gaverzicht”.  

 

Dagindeling  

10.00u.  We starten de wandeling op de parking “Park Casier” in de Marcel Windelsstraat te 

Waregem. 

10.00-10.15u.  Korte wandeling tot aan de “Villa Gaverzicht”.  

10.15-12.00u.  Geleid bezoek in twee groepen, afwisselend bezoekt een groep binnen en een 

groep buiten. 

12.00-12.15u.  Korte wandeling naar ons restaurant “De Koetsier”, Marcel Windelsstraat 14  

te Waregem. 

12.15 -14.30u.  Middagmaal in restaurant “De Koetsier”.  

14.30-17.00u.  Wandeling naar en in “De Gaverbeekse Meersen“ . 

17.00u.  Afsluitdrink in Park Baron Casier. 



Wandeling door park “Baron Casier” naar “Villa Gaverzicht”. 

Het openbaar stadspark ligt naast de markt en is de groene 

long in het hartje van Waregem. Het kasteel werd in het 

midden 19de eeuw in neoclassicistische stijl opgetrokken 

door Felix Deruyck. In 1897 kwam baron Casier er wonen. Hij 

liet de zuidelijke vleugel aanbouwen. Sindsdien werd het 

kasteel steeds door de erfgenamen van baron Casier 

bewoond tot het domein in 

1977 eigendom werd van 

de stad Waregem. Baron 

Casier, ook eigenaar van 

het kasteel in Nokere, 

behoorde tot de Belgische 

adel en was een groot 

paardenliefhebber en 

voorzitter van Waregem 

Koerse. 

In 1982 werd het domein opengesteld voor het publiek. Het 

park, dat ongeveer 8 ha beslaat, bezit prachtige groepen 

oude bomen, beschikt over vijvers met fonteinen en heeft 

goed onderhouden wandelpaden en groen. Het volledige 

park is gerenoveerd in 2015 en 2016. 

Villa Gaverzicht 

“Villa Gaverzicht” is een modernistische villa uit 1937 met art deco-elementen. Deze villa kan 

het kleine zusje zijn van de Franse “Villa Cavrois”. Deze villa in Croix nabij Roubaix bezochten 

we in 2016. We zien dezelfde gele bakstenen, dezelfde pakketbootstijl en dezelfde 

luxeafwerking. De villa was de eigen woning van architect Gentiel Van Eeckhoutte, die er zich 

helemaal in uitleefde met vormen en materialen. De centrale verwarming, een spectaculaire 

badkamer en talloze balkons maakten van deze woning destijds een van de meest moderne 

en luxueuze in Waregem en omstreken. In 1939 was de bouw af.                                                                 



Dat jaar overleed ook Gentiels moeder. Eerst woonde hij hier met zijn vader en twee zussen, 

daarna met zijn vrouw. Samen hadden ze één dochter die op haar twintigste is overleden bij 

een auto-ongeval. Zijn vrouw bleef hier wonen tot haar negentigste.  

In de afgelopen jaren werd de villa door de huidige eigenaar met liefde gerestaureerd naar de 

oorspronkelijke staat. Daardoor is deze woning als een teletijdmachine naar het wonen in het 

interbellum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Gezien de woning particulier bezit is en nog bewoond, was het moeilijk deze te bezoeken. 

We zijn blij en dankbaar dat we deze parel kunnen bezoeken. De eigenaar en bewoner, een 

bevlogen verteller, zal inzicht geven in het huis en zijn geschiedenis. Gezien hij franstalig is 

zal een deel van het bezoek in het Frans plaatsvinden.                                                                                                               

We splitsen de groep in twee: de ene groep bezoekt de tuin en de buitenkant van de villa 

terwijl de andere groep een gegidst bezoek binnen krijgt.  Dan wisselen we om, uiteraard.                                                                                    

 

Middagmaal in “De Koetsier” te Waregem  

• De daglunch wordt per week nog uitgewerkt en voorziet: 

• Apero: keuze uit Cava of frisdrank. 

• Gerecht:  keuze uit gevogelte of vis met fijne groentjes en frietjes    

• Dessert: IJs en  

• Koffie of thee. 

• Bij de maaltijd voorzien we wijn, bier of water.   

  

 

 

 



Wandeling naar en in het natuurgebied “De Gaverbeekse Meersen“. 

                             

We wandelen vanaf restaurant “De Koetsier” door de  

Waregemse Stationsstraat (winkelstraat) onder de 

spoorweg naar het natuurreservaat “De Gaverbeekse 

Meersen” ook “Oude Spoorwegbedding” genaamd. Via 

een brugje dwarsen we de Gaverbeek en komen in het 

landschap.  De spoorweg Waregem-Ingelmunster, die in 

1985 voor het laatst werd gebruikt, is op het 

grensgebied met Waregem-Zulte geëvolueerd tot een 

mooi waardevol natuurgebied. In 2003 werd de berm 

aangekocht.  

De bedding van de oude spoorweg situeert zich in een 

vroeger overstromingsgebied van de Gaverbeek, de 

 

 

 

 “Gaverbeekse Meersen”, wei en hooiland. Bovendien zien 

we nog waardevolle kleine landschapselementen zoals 

poelen en vooral knotwilgen. Natuurpunt beheert met 

vrijwilligers het gebied tot behoud en verbetering van dit 

natuurlijk patrimonium van 30ha. De oude spoorweg… 

zelfs een oude spoorwagon hebben ze behouden en 

prachtig meegenomen in de landschapsaanleg. We 

wandelen langs de spoorweg tot de grens met Zulte en via  

een lus door de Zultse velden komen we weer op de 

spoorweg op weg naar Waregem centrum. 

We kunnen in het park Baron Casier, in het kasteel (resto-

café) nog iets drinken, zelf te betalen weliswaar. 

 

 

Praktische informatie :                                                                                                                                                          

Op de parking “Park Casier” blijft de auto de hele dag op dezelfde plaats staan. Op deze wandeling met goede 

wandelschoenen wandelen we deels op veldwegen. De voormiddagwandeling naar de “Villa Gaverzicht” is zeer 

kort, enkele honderden meters. De namiddagwandeling is 6 km.                                                                                                                                             

Inschrijving: Graag je deelname en je menukeuze gevogelte of vis bevestigen vóór woensdag 10-09-22 bij 
Ansfried (0475/571156 - ansfried@outlook.com).  
Graag het bedrag van 45 € per persoon storten voor het gegidst bezoek aan de “Villa Gaverzicht” en het 
middagmaal op rekening van DF Moorsele BE31 7785 2105 4955. 
 
Op donderdag 15 december trekt de Cu-voet met de bus naar Brugge. Op het programma een geleid bezoek 
aan ons Provinciehuis Boeverbos en een wandeling in het natuurpark Beisbroek. 
 
 
 
 
 
 
 


