
                                                                                                                   

  TWEEDAAGSE REIS NAAR LEIDEN 17 – 18 augustus 2024       

                                      Na het bruisende, mondaine Parijs trekken we dit jaar voor onze 

tweedaagse reis noordwaarts naar de charmante Nederlandse stad Leiden aan de Oude 

Rijn. Een trip waarbij natuur en cultuur weer hand in hand gaan.  

Leiden is niet alleen één en al gezelligheid door de vele grachten, de idyllische brugjes, de 

sfeervolle pleintjes, de mooie oude herenhuizen, de tientallen romantische binnenhofjes en 

de ontelbare terrassen op en naast het water, het 

heeft ook een rijk verleden en een bloeiend heden. 

Leiden is in de eerste plaats de stad van Rembrandt 

van Rijn, de beroemdste grootmeester-kunstschilder 

uit de Gouden Eeuw. Hij werd er geboren in 1606 en 

verbleef er de eerste 25 jaren van zijn leven en legde 

er de basis van zijn indrukwekkende artistieke 

carrière. 

Leiden is een echte studentenstad en herbergt de 

oudste universiteit van Nederland, opgericht in 1575. Het is één van Europa’s meest 

vooraanstaande, internationale onderzoeksuniversiteiten. Ze heeft als motto ‘Praesidium 

Libertatis’ ‘Bolwerk van Vrijheid’.   

Leiden was ook de thuishaven van de Pilgrims, de Engelse, protestantse 

geloofsvluchtelingen die jarenlang in ballingschap leefden rond de Pieterskerk, waar ze vrij 

hun geloof konden belijden. In 1620 vertrok een groot gedeelte van hen met het schip de 

Mayflower vanuit Engeland naar Amerika en stichtten er een kolonie. Het verklaart ook de 

herkomst van een aantal Amerikaanse gebruiken en gewoonten. Zij worden dan ook gezien 

als de ‘founding fathers’ van de Verenigde Staten. En een leuk weetje: het is van deze 

‘Leidse Pilgrims’ dat o.a. de presidenten Obama (langs moederszijde) en Bush afstammen. 

Bush Sr. bracht in 1989 zelfs een bezoek aan Leiden. De monumentale Pieterskerk met een 

imposant interieur is de oudste kerk van Leiden (1565). Er liggen veel beroemde 

wetenschappers begraven en ook enkele protestantse Vlamingen die gevlucht waren voor 

Alva. Ze wordt nu alleen nog gebruikt voor evenementen. 

Nog veel meer boeiende weetjes zullen jullie ontdekken op de 

stadswandeling, maar…bootje varen mag natuurlijk niet 

ontbreken. Tijdens een stadsrondvaart beleef je de stad op 

een rustgevende manier. 

We kozen voor jullie ook een drietal indrukwekkende musea 
uit: 
De Hortus Botanicus, de oudste botanische tuin van 
Nederland, gesticht in 1590 door de ‘Universiteit Leiden’ en 
ingericht door Carolus Clusius die de eerste grote collectie 
tulpen uit Wenen meebracht naar Nederland. In deze groene 
oase zijn er meer dan 10 000 soorten planten te zien van over 
de hele wereld. Je vindt er ook de grootste leliesoort ter 
wereld met bladeren met een doorsnede van wel 3 meter. 



Op het terrein ligt sinds 1633 ook de oudste nog bestaande universitaire sterrenwacht ter 
wereld. 
Het Rijksmuseum van Oudheden, met schitterende objecten uit Egypte, Rome, 
Griekenland, het oude Nabije Oosten en Nederland in de prehistorie, de Romeinse tijd en de 
middeleeuwen. We kunnen er wereldberoemde mummiekisten, majestueuze keizerbeelden, 
eeuwenoude sieraden en zelfs een complete Egyptische tempel bewonderen.  
Naturalis, waar je oog in oog staat met T.rexTrix en een Afrikaanse olifant. Er is een unieke 
collectie van dieren, planten en andere natuurhistorische objecten die bestaan hebben of 
vandaag nog steeds bestaan. Het bezoek is een combinatie van zien, doen en beleven. In 
de ‘Rexperience’ doe je een spectaculaire ervaring op tijdens je reis terug naar de dinotijd. 
Het is ook het nationaal onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. 
Het museum is gehuisvest in een verrassend nieuw gebouw. Oudbouw en nieuwbouw 
ontmoeten elkaar in een centrale hal met een glaskroon, geïnspireerd op de vormen uit de 
natuur en badend in een zee van licht.                                                                                                                                                                         
 
Maar vooraleer we onze “Leidens-weg” aanvatten, houden we op zaterdag halt in Boskoop, 
een gemeente midden het ‘Groene Hart’ en gelegen aan het kanaal de Gouwe in een 
ontgonnen veengebied. Ze is vooral bekend om haar boomteelt en sierheesterteelt. Het 
belangrijkste exportproduct is de gekende goudrenet ‘de Schone van Boskoop’. De ongeveer 
770 boom- en sierheesterkwekerijen zijn omgeven door vele honderden kilometers 
waterwegen en sloten, belangrijk voor de drainage. We maken een kleine wandeling tussen 
de uitgestrekte kweekvelden. 
De rijke boomkwekers lieten prachtige villa’s bouwen, vaak met jugendstil-detaillering en 
omgeven door water en verzorgde tuinen.  
Bij het restaurant waar we lunchen is er ook een rosarium met tuinkoepel te bezoeken.  
 
Praktisch:  
We verblijven in Tulip Inn Leiden Centre 
                                  Schipholweg 3 
                                  2316 XB, Leiden 
De prijs is voorzien op 340 euro en 380 euro 
voor een single. 
In de prijs is begrepen:  

 busreis + zakgeld chauffeur 

 lunch op zaterdagmiddag, apero, drank + 
koffie 

 hotel met ontbijt en avondmaal, apero, drank 
+ koffie  

 lunch op zondagmiddag, apero, drank + koffie 

 alle toegangsprijzen 

 boottocht   

  

Dit heet uiteraard onze “DF-formule all-in”! 
Voorziene thuiskomst 22 uur. 
 
Wie mee gaat, schrijft zo vlug mogelijk in door onze secretaris Geert Hillewaere te 
verwittigen via klaarengeert@telenet.be en dit tegen 16 mei 2024. 
 
Er wordt gevraagd om een voorschot van 100 euro p.p. te betalen op het nummer BE31 
7785 2105 4955 van Davidsfonds Moorsele. 
 
Hartelijke groeten 
Ansfried – Lieve – Annie   
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