
 

de  Cu-Voet 

   

Van fort naar fort: Het Steen, Liefkenshoek en Lillo   

op donderdag 22 juni 2023. 

 

Antwerpen brengt ons bij water en de Schelde. We vermijden de drukte van Antwerpen en maken 

gebruik van de waterbus die ons meeneemt van in Kruibeke tot diep in de haven. Onderweg 

houden we halt om 3 forten te bezoeken. Het veelbesproken vernieuwde Steen en twee groene 

forten: fort Liefkenshoek en fort Lillo. We rijden met de bus vanuit Moorsele en terug. 

Dagindeling  

8.00u.    De bus wacht ons op aan de parking Secr.Vanmarckelaan te Moorsele naast    

                          bakkerij Regi.  

8.00-9.30u. Busrit Moorsele-Kruibeke. 

9.40-10.00u.  Met de Waterbus naar Antwerpen Steenplein.   

10.00-11.00u. Bezoek vernieuwd Steen.   

11.00-11.53u. Met de Waterbus naar Fort Liefkenshoek.    

12.00-14.00u. Middagmaal in Brasserie Fort Liefkenshoek. 

14.00-17.30u. Bezoek en wandeling in Fort Liefkenshoek en Fort Lillo. 

17.30-19.00u. Terugrit met bus naar Moorsele. 

De Waterbus,  je vaart er wel bij. 

De Waterbus is een vlotte verbinding met diverse opstapplaatsen op de Schelde. Om het half 

uur kan je op- en afstappen. We varen even mee met de waterbus vanaf Kruibeke naar Fort 

Liefkenshoek en Fort Lillo met een tussenstop aan het Steen.  

 

Het Steen.  

We stappen van onze waterbus de oude burcht binnen voor een bezoek aan het gerestau-

reerde en vernieuwde Steen. Het voormalige Nationaal Scheepvaartmuseum is vorig jaar 

geopend als toeristisch onthaalcentrum van de stad en ook wij  gaan er een kijkje nemen. 

“Over smaken kan worden geredetwist, maar niet over dit, niks fierheid, niks besef, 

ongegeneerd zichzelf: zelfhaat in stenen”, zei de Antwerpse schrijver Jeroen Olyslaegers 

toen de eerste contouren van de nieuwbouw aan het Steen duidelijk werden. Hij heeft zich 

vergist, kunnen we zelf vaststellen.  

Ondanks de kritiek op de verbouwingen, en dan vooral de nieuwbouw, is het Steen door de 

meesten snel in de armen gesloten.                                                                                                                                           



We maken een vrije verkenning van het vernieuwde steen, we kunnen enkele kamers en de 

toren met panoramisch uitzicht bezoeken. Vanop het terras, dat ook met een lift te bereiken 

is, heb je een ruim uitzicht op de Schelde en de stad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Visitor Centre in het Steen is het nieuwe zenuwcentrum om toeristen en dagjesmensen 

tot rondleidingen, museumbezoek en andere attracties in Antwerpen te verleiden. Op de 

eerste verdieping van het Steen is The Antwerp Story gevestigd. Dit parcours doorheen elf 

kamers, waarin een korte geschiedenis en de troeven van de stad worden getoond kunnen 

we vandaag niet volledig bezoeken. Blikvangers op het parcours zijn onder andere een 360-

gradenprojectie van de haven en een maquette van de Boerentoren. 

 

Middagmaal in Bistro Fort Liefkenshoek . 

• 1 glas cava of fruitsap   

• vol au vent(1) of scampi Fort Liefkenshoek(2) of vegetarische risotto(3). 

• 2 consumpties bij de maaltijd 

• Koffie of thee met iets zoet  

Bezoek Fort Liefkenshoek . 

Fort Liefkenshoek is één van de oudste forten rond Antwerpen. Het werd vanaf 1580 samen 

met het Fort van Lillo aan de andere kant van de Schelde gebouwd. Deze twee forten waren 

van groot belang voor de militaire controle over de scheepvaart. Samen konden ze de Schelde 

afsluiten met als gevolg dat ze vaak belegerd werden en dat eindigde niet altijd goed. De 

forten zijn in Spaanse, Nederlandse, Franse, Oostenrijkse en Belgische handen geweest. Fort 

Liefkenshoek is heel goed bewaard gebleven en vormt één van de laatste stukjes groen 

midden van een industrielandschap. 

 

 

 

 

 



Samen met 2 gidsen maken we een wandeling op de dijkomwalling. Vanop de uitkijktoren heb 

je een prachtig zicht over de haven, Doel en de voorbijvarende oceaanschepen. De twee 

gidsen verkennen met ons ook het belevingscentrum met de geschiedenis van het fort en de 

eeuwenlange strijd van de mens tegen het water. 

                             

 

Bezoek Fort Lillo 

Het eigenlijke dorp mag dan wel vervangen zijn door havengebied, het fort zelf is dat niet. Op 

het fortdomein is nu Lillo-Fort: een klein dorpje met een dertigtal inwoners. Het Fort van Lillo 

is zo het enige fort met woonhuizen op het fortdomein.  

We maken met de waterbus de overtocht van Fort Liefkenshoek naar Lillo en terug voor een 

kleine wandeling en een gratis cafébezoek “Bij Marleen”: er is 1 drankje inbegrepen in de prijs. 

 

 

 

 

 

De bus wacht ons op aan Fort Liefkenshoek voor de terugtocht naar Moorsele. 

 

 

Inschrijving: Graag je deelname bevestigen en laat weten welke van de 3 menu’s je kiest : 1 vol au vent, 2 

scampi of 3 veggie vóór donderdag 15-06-23 bij Ansfried ( 0475/571156 – ansfried@outlook.com ).  
Graag het bedrag van 75 € per persoon storten voor de bus, de Waterbus, het middagmaal, het gegidst Fort 
Liefkenshoek, bezoek en drankje in Lillo op rekening van DF Moorsele BE31 7785 2105 4955. 
  
De Cu-voet herfst op zondag 17 september 2023: we bezoeken het MusVerre te Sars-Poteries, een 
fantastisch, modern glasmuseum in een prachtige streek de Thiérache. 


