
 

                                    LITERAIRE WANDELING     
                      LEGENDARISCHE SCHRIJVERS, VERRASSENDE FIGUREN 

                              Dinsdag 9 mei en/of donderdag 11 mei 

 

Kortrijk en de Vlaamse literatuur, een relatie die weinig gekend is. En toch… 

Conscience, Gezelle, Streuvels en Claus behoren tot de topauteurs van de laatste twee 

eeuwen. Hun bekendheid reikt niet alleen tot over de regionale grenzen, maar zelfs tot over 

de landsgrenzen.  

Hendrik Conscience (1812 – 1883) is een Vlaamse volksschrijver en gekend als “de man die 

zijn volk leerde lezen”. Door middel van zijn “schilderende” teksten probeerde hij het volk op 

te voeden en te onderwijzen. Zijn beroemde historische roman “De Leeuw van Vlaanderen” 

is een pleidooi voor de Vlaamse emancipatie. 

Guido Gezelle (1830 – 1899) is vooral bekend om zijn fijnzinnige gedichten met onderwerpen 

als de natuur, de vriendschap, religie en de dood en om zijn beeldend taalgebruik en zijn 

virtuoos taalkunstenaarschap. ‘Het Schrijverke’ is één van zijn bekendste gedichten. Hij was 

de oom van Stijn Streuvels en van de priester-dichter Caesar Gezelle die op het kerkhof van 

Moorsele begraven ligt.  

Stijn Streuvels (1871 – 1969) geldt als één van de belangrijkste vernieuwers uit de 

Nederlandstalige letteren. Zijn hoogst creatieve en originele taal en de universaliteit van de 

behandelde thema’s tilden zijn werk op boven de streekliteratuur. Veertig jaar lang 

publiceerde hij ieder jaar minstens één werk, waarvan ‘De Vlaschaard’ één van de bekendste 

is. Hij werd 15 keer genomineerd voor de Nobelprijs literatuur, het laatst nog in 1965… 

Hugo Claus (1929 – 2008) schreef poëzie, proza, toneel en filmscenario’s en was ook 

tekenaar, schilder en regisseur van films en theaterstukken. Terugkerende thema’s zijn de 

liefde voor de moeder, de haat tegen de afwezige vader, seksualiteit, het schuldgevoel door 

het katholieke geloof en Vlaanderen in en na de oorlog. Zijn roman “Het Verdriet van België” 

over zijn jeugdjaren in Kortrijk, wordt beschouwd als zijn “magnum opus”. Hij is de meest 

bekroonde auteur uit het Nederlandse taalgebied.   

Alle vier hebben zij in Kortrijk gewoond, geleefd en gewerkt. 

Onder leiding van een gids van de Gidsenkring Kortrijk maken we tijdens een wandeling 

kennis met bepaalde locaties die herinneringen aan hen oproepen. We lopen als het ware in 



hun voetsporen en gaan op zoek naar de mens achter het literaire werk en naar hun houding 

tegenover de stad. Een boeiende tocht…!  

En ook de figuur van Morris, pseudoniem van Maurice De Bevere, de stripauteur van ‘Lucky 

Luke’ (de man die twee keer zo snel schoot als zijn schaduw) met diens paard Jolly Jumper 

komt aan bod. Hij werd geboren in Kortrijk in 1923 en stierf in Brussel in 2001. In 1996 werd 

hij ereburger van Kortrijk. Lucky Luke is één van de meest succesvolle Europese stripseries 

ooit en is in 29 talen vertaald. 

Praktisch: 

-Daar de groep beperkt is tot maximum 25 personen hebben we 2 data voorzien: ofwel kies 

je voor dinsdag 9 mei ofwel voor donderdag 11 mei. 

-We verzamelen telkens om 19 uur aan het Belfort op de Grote Markt. De wandeling duurt 

ongeveer 1,5 uur en gebeurt in de oude stadskern en is dan ook niet erg lang. Ze eindigt in de 

buurt van ‘Mary’s Irish Pub – the Irish Pub’ aan de Budascoop in de Kapucijnenstraat, waar 

we dan nog een glas kunnen drinken.  

-Deelnameprijs: 5 euro voor DF-leden en 8 euro voor niet-leden 

-Inschrijving: wil je deelname bevestigen tegen 30 april door te mailen naar Annie 

(anniedeclerck8560@hotmail.com) tel. 0496 40 70 56 en duidelijk aan te duiden op welke 

datum je de wandeling wil meemaken en met hoeveel personen. Gelieve dan ook het juiste 

bedrag over te schrijven op de rekening van Davidsfonds Moorsele BE31 7785 2105 4955, 

waarvoor dank. 

Wil ook aanduiden als beide data eventueel mogelijk zijn. Dit is belangrijk voor als de ene 

datum volzet is.    
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