DAVIDSFONDS

Moorsele

TWEEDAAGSE REIS NAAR DE SCHATKAMER VAN
PICARDIE: SOISSONS — LAON — SAINT-QUENTIN

23 — 24 augustus 2025

Onze tweedaagse brengen we dit jaar weer door in “la douce France”, in de Aisne, het oostelijk
deel van het Noord-Franse Picardié.

Het is de historische bakermat van Frankrijk. Rijk architectonisch erfgoed en weelderige, bosrijke
landschappen en ongerepte natuurgebieden lopen er in elkaar over.

Het is de streek met majestueuze kathedralen die de lucht in priemen, architecturale
hoogstandjes die alle stijlen omvatten van de 11de tot de 14de eeuw.

Het is ook de streek waar de Franse koningen machtige abdijen lieten bouwen die het Europese
spirituele, economische en culturele leven vanaf de 6de eeuw domineerden.

De drie steden getuigen dan ook van een rijke geschiedenis.

SOISSONS

Het is één van de oudste stadjes van Frankrijk en de voormalige
hoofdstad tijdens het Frankische koninkrijk.

Twee niet te missen gebouwen zijn de gotische kathedraal
Saint-Gervais-et-Saint Protais met veel beeldhouwwerk en
glas in lood en het beroemde schilderij ‘De aanbidding van de
herders van P.P. Rubens en de Abdij Saint-Jean-des-Vignes,
één van de rijkste abdijen tijdens de middeleeuwen. De
imposante gevel van de abdijkerk is bewaard gebleven, alsook
de eetzaal van de monniken en twee galerijen van de gotische
kloostergang. Verder kan je wandelen door de ruines van de rest
van de abdij.

En “de vaasvan Soissons”...wat is daarmee gebeurd?

In SEPTMONTS, op 6 km van Soissons staat
een indrukwekkende donjon van een oud
kasteel uit de 14de eeuw, ooit de residentie van
de bisschoppen van Soissons. Rond de toren is
een park, een boomgaard en een immens
arboretum met een verscheidenheid aan
bomen, planten en bloemen uit verschillende
continenten.




LAON

Labn is de hoofdstad van het departement Aisne en gelegen op een groene heuvel. De stad werd
opgericht in de middeleeuwen als vestingstad. Binnen de muren bevindt zich het oude centrum
met charmante gebouwen en middeleeuwse huisjes. De bovenstad ligt op een hoogte van 181
m. Het middelpunt van het centrum is de prachtige kathedraal Notre — Dame die je van ver
buiten de stad al kunt zien. Ze torent 120 m. uit boven het lager gelegen stadsdeel.

Ladn kreeg dan ook de naam van ‘Montagne Couronnée’ of ‘Gekroonde berg’.
SAINT-QUENTIN

Het is een prachtige stad aan het Canal de
Saint-Quentin en de rivier de Somme en hij
vormt het economische centrum van Noord-
Picardié.

In de Eerste Wereldoorlog werd een groot
gedeelte van de stad vernietigd en veel
gebouwen zijn daarna in de mooie art deco
stijl herbouwd. Een route leidt langs kleurrijke
straten met bijzondere voorgevels en mooie
mozaieken.

De schitterende basiliek Saint-Quintinus en
het oude stadhuis met zijn majestueuze
voorgevel in flamboyante gotiek zijn twee van
de belangrijkste bezienswaardigheden van de
stad.

Zeer uitzonderlijk is dat Saint-Quentin een
natuurreservaat heeft in het hart van de stad,
het Marais d’Isle’, een ensemble van vijvers,
moerassen en bossen. Je kan dit verkennen
per boot, iets wat wij ons natuurlijk geen twee
keer laten zeggen!!




CHEMIN DES DAMES

Dit is een lange weg, gelegen op een heuvelrug. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de weg
bezet door Duitse troepen die hun veroverde land beschermden vanuit de loopgraven. Deze
vredige heuvelrug vormde het toneel van enkele van de gruwelijkste gevechten tussen Franse,
Britse en Duitse soldaten.

Langs de weg vinden we verschillende ruines en monumenten die de slachtoffers en de
gebeurtenissen herdenken.

Praktisch:

We verblijven in Hotel du Golf de UAilette
23 Rue du Chemin des Dames
02860 Chamouille

De prijs is voorzien op 330 euro pp en 370 euro voor een single.
In de prijs is begrepen: busreis + zakgeld chauffeur
lunch op zaterdagmiddag, apero, drank en koffie
hotel met ontbijt en avondmaal, apero, drank en koffie
lunch op zondagmiddag, apero, drank en koffie
alle toegangsprijzen + boot
Dit dus volgens de formule ‘all-in’ van DF-Moorsele!

Voorziene thuiskomst 22 uur.

Wie mee gaat, schrijft zo vlug mogelijk in door een mail te sturen naar onze secretaris Geert
Hillewaere klaarengeert@telenet.be tel. 0468/17 73 56 en dit tegen 12 mei 2025.

Er wordt gevraagd om een voorschot van 100 euro p.p. te betalen op het nummer van
Davidsfonds Moorsele BE31 7785 2105 4955

Hartelijke groeten
Ansfried - Lieve - Annie



